LACHEMAAN

KIJK,
DAARBOVEN

IN DE NACHT !

NAAR DE MAAN.

ZE LACHT.

NAAR MIJ,
NAAR BEER...
KIJK,

ZE DOEN HET WEER'!

DAG LACHEMAAN,

IK HEB AL

MIIN PYJAMA AAN !

Uit dag lachemaan, van Geert De Kockere



